
SNOEP 

Snoep is normaal gezien niet toegelaten in de chiro. Enkel bij speciale gelegenheden mag 

er wel eens gesnoept worden. Breng je toch snoep mee, denk er dan aan dat je het met 

heel de groep moet delen.  

 

 

ETEN EN DRINKEN 

We hebben de gewoonte elke zondag een 4-uurtje in te lassen. Je kan dan fruit, een 

koek, boterhammen, een koffiekoek, enz. meebrengen. Let er wel op: het 4-uurtje is 

geen snoep, dus geen chips, plaksnoep en dergelijke, en zeker geen kauwgum. Drank kan 

op de chiro gekocht worden. Er is cola, fanta, ice-tea, ice-tea green, sprite, water (plat 

en bruis) te verkrijgen aan 1 euro. Deze 1€ wordt de zondag zelf mee gebracht naar de 

chiro, geen 1€ is geen drankje.  

 

 

 

 


